[An Maastricht, Hoensbroek en Ransdaal

Yad Vashem voor drie
Limburgse families

MAASTRICHT - De Israeli-
sche ambassadeur in Ne-
derland E. Zev Sufott heeft
— zoals gisteren bericht — in
Amsterdam ook Yad Ves-
hem-onderscheidingen uit-
gereikt aan drie Limburgse
families die in de oorlog jo-
den hielpen om aan de na-
zi’s te ontkomen.

In Maastricht werd de Yad Vas-
hem postuum verleend aan de
heer Gustaaf Hustinx en me-
vrouw Hustinx-Thijs. Dochter
Julie Hustinx nam de onder-
scheiding in ontvangst. De fami-
lie Hustinx woonde in de oor-
logsjaren in Heerlen en kreeg de
16-jarige joodse Louis Mossel via
het verzet in Amsterdam als on-
derduiker.

Julie herinnert zich nog dat
Louis plotseling moest verhui-
zen omdat er een lid van de NSB
in de buurt woonde. ,Maar na-
derhand kwam hij toch weer te-
rug. Hij had te veel heimwee naar
ons.” Louis Mossel verbleef van
medio 1943 tot eind 1944 bij het
Heerlens gezin.

Hoensbroek
In,. Hoensbroek kregen Marie

Maas (70) en Hens Maas (75) de
Yad Vashem. De familie had
maar liefst zes onderduikers ver-
borgen in hun huis in de wijk
Passart. ,,Dat waren mevrouw en
meneer Eissenman, het echtpaar
Zomerplaag, het 14-jarig meisje
Hetty Schett en de christenjon-
gen Koos uit Rotterdam”, weet
Maria nog haarscherp.

wZelfs mijn buurvrouw waar ik
goed mee overweg kon had niets

s A0 de_gaten. De familie Eissen-

man Kreeg zelfs gezinsuitbrei-
ding. De jongen heet Efraaim.
Zeventien dagen later beviel ik
zelf van mijn dochter Janny.”

Ransdaal

Ook postuum kreeg hetechtpaar
Janssen-Bemelmans uit Rans-
daal de Yad Vashem. Zij hadden
de joodse onderduiker Jo Hartog
(20) in hun Hulsbergse boerderij
'verborgen’. Hij verbleef er van
november 1943 tot november '44.

De heer Vonken-Janssen weet
nog dat zijn schoonouders Jo ge-
woon op de boerderij lieten wer-
ken. ,,De buren wisten dat hij on-
dergedoken was. Temeer omdat
hij 'Hollands’ sprak. Op zolder
hadden zij een kamertje voor
hem gebouwd dat ’s avonds hele-
max;aé met strobalen afgedekt
werd.” 3




