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Sittard-Geleen Maart 2023. 
 
Geachte Mevrouw/ Heer, 

Stichting 4 mei herdenking Geleen, Oud-strijders & militairen vereniging Geleen & Gemeente Sittard-Geleen informeren 

U betreffende de dodenherdenking. Dit jaar is het 78 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd, dit vieren we op 5 mei. 

Wat mogelijk vele inwoners van Geleen niet weten is, dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de initiatiefnemers: Theo 

Geuzen, Lei Hermans, Sjeng Ronckaerts en Harrie Storcken en hun kameraden een middelpunt hadden gecreëerd om te 

gedenken. Hadden zij allen gedacht dat er nog steeds jaarlijks herdacht zal worden aan het monument? Dat de 

oorlogsverhalen een blijvende herinnering zijn?  

4 mei is de dag dat we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken, maar ook slachtoffers die daarna 

vielen tijdens oorlogs- en vredesoperaties of geweldsconflicten en zinloos geweld. Herdenken is nog steeds actueel en 

zeker belangrijk in onze maatschappij! Zoals altijd sluiten we ons aan bij het jaar thema van het Nationaal Comité. Met 

het jaarthema  ‘Leven met oorlog’ vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2023-2024 aandacht voor de impact van 

oorlog op individuen, families en de samenleving. Het comité richt zich de komende tijd met name op het thema van 

intergenerationele overdracht: hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar volgende generaties? En wat heeft 

dit voor een impact. Meer informatie kunt u begin mei vinden op de website: oudstrijders-geleen.nl. 

Uitnodiging: We willen U uitnodigen om samen op 4 mei te herdenken aan het monument op de Bloemenmarkt van 

Geleen we starten om 19:50 uur.  Om 20:00 wordt er landelijk 2 minuten stilte in acht genomen met in gedachte alle 

slachtoffers die we vandaag herdenken.  

Nieuwsgierigheid naar de ander, over leven met oorlog. 

Na het lezen van het jaar thema, geschreven door Natascha van Weezel op de site van het nationaal commite 4-5 mei 

herdenking is haar verhaal zeker de moeite waard om het eens te lezen. In het verleden hebben we binnen onze gemeente 

Sittard-Geleen dit soort verhalen ook al eens laten op tekenen, verhalen over de bevrijding van onze gemeente. Het 

verhaal van Natascha is best herkenbaar en ze heeft zeker een punt. Hieronder een passage uit haar verhaal: 

Nu de eerste generatie Holocaustoverlevenden wegvalt, hebben we die verhalen extra hard nodig. Ik vind dat de 

gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog centraal moeten blijven staan bij het herdenken, inclusief de verhalen over 

Japanse interneringskampen en het verzet. Maar we zouden het volgens mij óók moeten hebben over het 

slavernijverleden, over de koloniale tijd in Nederlands- Indië, over de genocide in Srebrenica en de oorlogen in Syrië en 

Oekraïne. Hoe zijn deze mensen beïnvloedt door wat ze hebben meegemaakt? Wat zijn de persoonlijke verhalen van al 

díe ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders? En op wat voor manier worden deze herinneringen nu overgedragen aan hún 

kinderen en kleinkinderen? Wellicht is het een mooi idee om mensen met verschillende oorlogservaringen en 

achtergronden op 5 mei bij elkaar te brengen en hierover te laten vertellen.  

Ik denk dat iedereen zijn stem zou moeten laten horen, zijn verhaal moet vertellen. En anderen zouden daarnaar moeten 

luisteren. Niet met een half oor, maar écht. Mijn grootste wens is uiteindelijk dat we meer naar elkaar gaan omkijken en 

oprechte interesse in elkaar tonen, ongeacht afkomst, etniciteit of religie. Dat we verder kijken dan onze eigen vierkante 

meter. Ook hier vormt mijn opa een belangrijke inspiratiebron. Na de oorlog zei hij altijd: “De Holocaust mag niet alleen 

ons Joden nooit meer overkomen, maar helemaal niemand!” Daarin schuilt volgens mij de ware empathie: op die manier 

geef je aan dat je niet alleen je eigen groep of gemeenschap wil beschermen tegen het kwaad, maar iederéén. 

Teksten van Natascha van Weezel, journalist, filmmaker en auteur en vaste columnist bij Het Parool, uit de jaarthematekst op de site van het nationaal 

comité 4en5 mei. 

Deze herdenking wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Sittard-Geleen, Stichting 4 mei herdenking Geleen, oud-

strijders & militairen vereniging Geleen.  

 

Hoogachtend, namens het organisatiecomité herdenking Geleen. 
 

Kransleggingen en vragen, graag een mail uiterlijk 3 mei naar: stichting.4mei.herdenking.geleen@gmail.com   

 
Scan de QRC voor een E-mail. 
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