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Sittard-Geleen April 2024. 
 
Geachte Mevrouw/Heer, 
 
Stichting 4 mei herdenking Geleen, Oud-strijders & militairen vereniging Geleen & Gemeente Sittard-Geleen informeren 
U betreffende de dodenherdenking 2024. We staan aan de vooravond van 80 jaar bevrijding van Sittard-Geleen, op 18 
september, een gebeurtenis die in het gehele land in fases herdacht zal gaan worden. Iets om in september bij stil te staan. 

Uitnodiging: We willen U uitnodigen om samen op 4 mei te herdenken aan het monument van Geleen. Om 19:50 uur 
starten we met de herdenking en lezen we de namen op van de gevallenen. Waarna we ons om 20:00 uur aansluiten aan 
de landelijke 2 minuten stilte die in acht wordt genomen aan het monument te Geleen, met in gedachte alle slachtoffers 
die we op 4 mei herdenken. Graag zien we u aanwezigheid rond 19:45 uur aan het monument. 

Zoals altijd sluiten we ons aan bij het jaarthema van het Nationaal Comité. Het jaarthema voor de herdenkingen en 
vieringen is dit keer Vrijheid vertelt. Met dit thema vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 
jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog 
steeds zichtbaar zijn. Heel direct in families die dierbaren hebben verloren, die zijn vermoord tijdens de Holocaust of zijn 
omgekomen door het oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië / Indonesië. 

Maar ook breder werkt de Tweede Wereldoorlog door, zoals in de manier waarop we naar de wereld kijken. Alleen in een 
land zonder oorlog, waar mensenrechten worden nageleefd en waar geen onderdrukking is, kan een samenleving goed 
functioneren. Daarom vieren we op 5 mei dat wij in een democratie leven. Een land waar iedereen mag meedenken en 
meebeslissen, dit vraagt om ieders verantwoordelijkheid. 

Het denken over de collectieve doorwerking van de oorlog is altijd in beweging. Dat was de afgelopen tachtig jaar zo, en 
zal in de toekomst ook zo zijn. In zijn jaarthematekst ‘De Lange Tweede Wereldoorlog, toen en nu’ bespreekt 
Peter Romijn deze ontwikkelingen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en geeft hij een pleidooi om de 
diversiteit aan oorlogservaringen en -stemmen te laten klinken. Meer informatie kunt u begin mei vinden op de website: 
oudstrijders-geleen.nl en is ook te lezen op de website van het Nationaal comité 4en5mei herdenking. 

De Lange Tweede Wereldoorlog.	In deze bijdrage wil Peter Romijn voorbij de ‘vergeten geschiedenissen’ kijken 
naar Nederland in de jaren veertig. Een van de manieren om het verleden kritisch te bevragen is het tijdsperspectief te 
verschuiven. In de aanloop naar de herdenkingen in 2020 zag Peter hoe uitgevers een groot aanbod aan detailstudies over 
aspecten van de Tweede Wereldoorlog aankondigden. Daarom besloot Peter een nieuw kader voor te stellen om die 
geschiedenissen een plaats te geven. Dat deed Peter in zijn boek De Lange Tweede Wereldoorlog. Peter stelt daarin dat 
Nederland – en zijn toenmalige overzeese gebiedsdelen – van 1940 tot en met 1949 een aaneengesloten periode beleefden 
van elkaar overlappende grootschalige en extreme geweldsconflicten. In dat oorlogsdecennium botsten ideologieën, 
staten, politieke projecten en sociale groepen.  

Oorlog en samenleving: wie hoort erbij? De jaren veertig hebben de relaties tussen burgers, hun gemeenschappen en de 
natie op veel manieren op de proef gesteld. In de zomer van 1940 konden veel mensen zich nog veilig voelen en leek het 
leven zijn gang weer te hernemen. De kranten schreven dat men ‘na de oorlog’ leefde. Dit was een valse geruststelling. 
Ook al werd niet iedereen gelijkelijk getroffen, de oorlog zou voor heel veel mensen een scherpe breuk in het bestaan 
betekenen. Maar dit gold natuurlijk bij uitstek voor specifieke groepen op wie de bezetter het had voorzien: de Joden, 
Sinti en Roma, die systematisch werden vervolgd en vermoord, verder verzetsstrijders, onderduikers, politiek vervolgden 
en gevangenen in concentratiekampen en tuchthuizen, dwangarbeiders en gijzelaars.  Teksten van Peter Romein, emeritus-
hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam., uit de jaarthematekst op de site van het nationaal comité 4en5 mei. 

Neem zeker de moeite om de gehele tekst door te lezen, zeker met de gedachte wie herdenken we op 4 mei. 

Deze herdenking wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Sittard-Geleen, Stichting 4 mei herdenking Geleen, oud-
strijders & militairen vereniging Geleen, Scouting Christiaan de Wet, Harmonie St. Cecilia 1866 Geleen, Bosmi verhuur.	

Hoogachtend, namens het organisatiecomité herdenking Geleen. 
 
Stichting vier mei herdenking Geleen, Oud-strijders en militairen vereniging Geleen & Gemeente Sittard-Geleen. 
 
Kransleggingen & vragen, graag een mail uiterlijk 3 mei naar: stichting.4mei.herdenking.geleen@gmail.com  Scan de QRC voor 
een E-mail. 
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